
Gebed van ‘n slet 
 

Here: “Ek is nou siels-alleen”, 
Here: “Daai hond het ‘n af-been”, 
Here: “My vrou kort jou seën !” 

Dankie Here vir die reën? 
 

Here: “Ek lê, staan en weën” 
Here: “Ek is verwoes my hart is uitgeleen!” 

Here: “Los die reën, al wat ek smeek, is my ander been!” 
Dankie Here ek het darem nog een been? 

 
Jesus: “Die gras is groter aan die oorkant?” 

En Jy weet ek begeer net een want… 
Vader: “Ek verklaar my lot!” 

Ja ek was ‘n sot! 
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